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4. Konferans C.G.T.'nin ya- 


bancı işçilerle ilgili Hak = 


Talebi Belgesi'ne son şeklini 


verdi. Bu önemli belgenin 


metni, önümüzdeki sayıda yayımlanacak. 
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4. KONFERANS ÖZEL SAYISI - MAYIS - HAZIRAN 1976 » y 


NİN AYLIK GAZETESİDİR 
POUR LES TRAVAILLEURS TURGS 


Fransız ve yabancı isçiler birlik içinde gücümüze güveniyoruz 


e d 


- KONFERANS 


- KATILANLAR 
— DAVETLİLER 


© 332 fransız ve yabancı işçi temsilcisi, çok sayıda davetli 46'sı kürsüde okunan, 33'ü konferans başkanlığına sunulan 


719 tebliğ, 


il merkezlerinde (Unions Döpartementales) . ve 

çok sayıda ulusal çapta inceleme toplantıları (Cezayir, Portekiz, Fas işçilerinin düzenledikleri toplantılar) aracılığıyla hazırlanan 4. Ulusal Konferans, bu toplantının önemini özellikle belirten Konfederasyon Yürütme Kurulundan (Bureau Confédéral) on üyenin katılmasıyla yapıldı. Tartışmalara René LOMET'nin açış konuşmasıyla başlandı, kapanış konuşmasını René BUHL yaptı. C.G.T. Genel Sekreteri Georges SEGUY, André ALLAMY, André BERTELOOT, René DUHAMEL, Joannès GALLAND, Jacqueline LAMBERT, Jeanine MAREST, Michel WARCHOLACK toplantıya katılarak yabancı işçilerin sorunlarının G.G.T.'ce artan bir önemle ele alındığını gösterdiler. 


120'si fransız, 212'si. yabancı 332 delege, 23 

sanayi sendikası federasyonu ve 50 ilden gelen çeşitli işyeri sendikalarını temsil ediyorlardı. 

Delegeler onbeş ülkenin işçileriydi : 

65 Cezayirli, 27 Fas'lı, 10 Türkiye'li, 13 Senegal'li, 
1 Benin'li, 33 Portekiz'li, 27 Ispanyol, 4 Yugoslav, 3 
Mali'li, 1 Gambia'li, 12 Italyan, 13 Tunus'lu, 1 Polon- ya'li, 2 Togo'lu. 

Çeşitli sanayi. kollarındaki çalışmalarını toplantılara katılmakla dile getiren 20 kadın yabancı işçi vardı. 

Delegelerin ortalama yaşı 35'ti (62 delege'nin yaşı 25'ten küçüktü). 

62 delege vasıflı ve vasıfsız işçi, 172'si yüksek 
vasıflı işçi, 28'i özel işyerlerinde memur, 10' u teknisyen ya da yönetici ve 5 delege de öğretmendi. 

Çok sayıda yabancı işçi. İşyeri Komitesi temsilcisi ya da çalışanların delegesi olarak işyerlerinde bulunmasına rağmen, bölegesel ya da ulusal çapta olsun sendika örgütlerinde bütün seviyelerde, bunların yönetim kurullarında, yürütme kurullarında ve sekreterliklerinde, yabancı işçilere sorumluluklar açısından daha da geniş bir yer verilmesi gerekliliğini özellikle belirtmek gerekir. 


Sayfa 2 


Gazetenizin bu sayısında geniş bir özetini bulacağınız René Lomet'nin raporundan sonra, tartışmalara Seine Saint-Denis İl Örgütü Genel Sekreteri Joğl Biard'ın yönetiminde başlandı. Daha sonraki oturumları İnşaat işçileri Federasyonu Sekreteri Andre Tanty, Renault Sendikası Sekreteri Muhammed Haccaz ve Maden işçileri federasyonu sekreteri Jean Breteau yönettiler. 

Konferensa, 46'sı kürsüde okunan, 33 tanesi de yazılı olarak konferans divanına verilen toplam olarak 79 tebliğ sunuldu. 

Konferans birçok teklifi kabul etti : 

— Sosyal Yardım Bölge Danışma Kurullarından çekilmek (CCDAS) ; 


— 50 Yerel Birlik (Union locale), 30 sendika örgütü ve 50 büyük işyerinde yabancı işçi sorunlarıyla ilgili Inceleme Günleri (Journées d'Etudes) düzenlemek ; 

— Başbakan'a mektup yazıp, yıllık izinlerle ilgili olarak, izin süresine eklenecek ve işçinin işiyle sosyal ödemeleri güvenlik altına alınımış ücretsiz 

izin süreleri sağlanması için görüşmelere başlanmasını istemek. 

Yabancı işçilerin isteklerini dile getiren belgeye son biçimi verildi ve her ülkenin işçilerine özgü isteklerin dile getirildiği özel belgelerden yararlanilarak zenginleştirildi. Böylece bütün C.G.T. örgütleri, genel girişimlerine, yabancı işçilerin, geldikleri ülkeye özgü isteklerini katma imkânı bulabilecekleri gibi, bu istekleri kendi bünyeleri içinde göz önünde de tutabileceklerdir. 

Konferans öte yandan, çeşitli dayanışma önergelerini de onayladı. 

Bütün çalışanların özgürlüklerinin, İçişleri Bakani" nın yabancı işçilere karşı ırkçı kararlarıyla tehliekeye girdiği bir sırada, ortak çıkarlarını birlikte korumak isteyenlerin sınıfsal dayanışmaları daha da güçlü bir biçimde ortaya kondu. 


Sauf mention spéciale, les photos de ce numéro sont de Marcel Délius 


Toplantıya birçok yabancı işçi kuruluşu temsilci göndermişlerdi. C.G.I.L., Enrico VERCELLINO, I.N.C.A. 
Laura CATTALIFANO, U.G.T.A, 
Ali FILALI tarafından temsil eğiliyorlardı. Ülkelerindeki yoğun çalışmaları yüzünden gelemeyenler, Entersendikal, Fas Çalışma Birliği, Ispanyol Işçi Komisyonları (Commissions Ouvrières) ve ayrıca, Yugoslav Sendika Konfederasyonu, kardeşçe dayanışma bildirileri göndermişlerdi. 


— Oturuma başkanlık eden, Inşaat Işçileri Federasyonu Genel sevreteri A. TANTY. 


Muhammed RAMDANI aracılığıyla iki kuruluşumuz arasında, ırkçıık ve bu ülkeden gelen işçilerin savunulması konularında yürütülen ortak eylemle kurulmuş bağları ifade diyordu. 


Avrupa'daki Cezayir'liler 
Gi) Dostluk Derneği, temsilcisi 


bulunmakla dostluklarını gösterdiler: Insan Hakları Birliği, OM.R.A.P, F.A.S.T.I, A.A.EF.TI.  Potekizliler (derneği, Fransa'daki Senegalli Işçiler Genel Birliği, Italyan-Fransız Dostluk Derneği bunlardandı. Ayrıca, profesör De BERNIS, Dr Michèle BONNE-CHERE, Dr PIGEMENT, Çalışma Müfettişi Brigitte THEOVAL gibi hukukçular ve -bilim adamları toplantıya katılıyorlardı. 


Paris'te bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü'nden bir heyet Kongre'yi kardeşçe 


selamlamaya geldi. 


Birçok demokratik kuruluş 
®© iki gün boyunca aramızda 


Davetlilerimiz arasında 


— Yukarıda : M. RAMDANI, Avrupa'daki Cezayirliler Dostluk Derneği temsilcisi 


Soldaki resim : soldan sağa : 

— FILALI Ali, U.G.T.A. temsilcisi, 

— E. VERCELLINO, C.GI.L. sekreteri, 


— L CATTALIFANO, INCA. 
Merkez temsilcisi, 


© İspanyol işçi komisyonlarının bildirisi 


Konferans, Ispanya'da ve dışarıda Işçi Komisyonlarının bütün gücünün seferber olduğu ve ülkemizin emekçileri için mutlaka gerekli olan iktisadi ve siyasi hak taleplerinin gerçekleşmesi yolunda bir kitle hareketinin geliştiği bir sırada toplandı. 


Konferans tarihi aynı zamanda, günümüz Ispanya'sı için tarihsel bir 
olay oluşturacağını umduğumuz 1 
Mayıs'ın hazırlıklarına rastladı. 


Konferans öte yandan, C.G.T.'nin ülkemizdeki P.T.T. ve Inşaat işçileri grevlerinde örnek bir biçimde göstermiş olduğu gibi mücadelemizle dayanışma hareketini güçlendirmek gerektiği günlere de rastladı. 


- Son zamanlarda Memur ve Elektrik ve Gaz Işçileri Sendikaları yürütme kurulu'nun, Işçi Komisyonlarıyla yaptığı toplantılar, kuruluşumuzla C.G.T.'nin ilişkilerimizi güçlendirmek yolundaki çabalarının bir belirtisi olarak bu günlere rastladı. 


Konferansınızın Fransa'daki yabancı işçilerin savunulması konusunda önemli sonuçlara varacağına inanıyoruz. 


Biz, çeşitli nedenler yüzünden, Fransa'da çalışmayı sürdüren Ispanyol işçilerinin haklarının korunma- sı yolunda C.G.T. ile daha etkili bir işbirliğine imkân sağlayacak tek, demokratik, bağımsız ve bir sınıf sendikasının kurulmasına doğru gidiyoruz. 


— Oturuma başkanlık eden, Metal Işçileri Federasyonu Genel sekreteri J. BRETEAU, 


© Fas çalışma birliği'nin (U.M.T.) bildirisi 


Yabancı Işçiler Ulusal Konferansına katılamadığımız için üzgünüz. 
Insani açıdan bu girişimi olumlu sayıyor ve çalışmalarınızda başarılar dileyerek, dayanışmamızı bildiriyoruz. 
Kardeşçe. 
Haşemin Benani, F.ÇB. 
Ulusal sekreteri. 


© Portekiz ulusal sendikalar birliği'nin mesaji : 


29 Nisan 1976 
Portekiz sendikal hareketinin bize yüklediği ağır görevler nedeniyle C.G.T.'nin Yabancı Işçiler Konferansına katılamıyoruz. C.G.T.'yi ve Konferansa katılan tüm yoldaşları kardeşçe selâmlar, C.G.T.'ye çalışmalarında başarılar dileriz. 


Işçilerin çıkarlarını savunmak için gerçekleştirdiginiz çalışmalara Sendikalar Birliği büyük bir önem veriyor. Biz, Fransız işçi sınıfıyla birlikte insanın insanı sömürmesinden kurtulmuş, daha iyi, daha insancıl bir toplum için mücadele veriyoruz. 

Alvaro RANA, Ulusal 
Sendikâlar Birliği 
Sekreteri. 


(Photo M. LORRE) 
Devetlilerimiz arasında: yabancı 


işçilerin hakları konusunda yayımladığımız broşürün hazırlanmasındaki çabası için kendisine o teşekkür ettiğimiz Bayan BONNECHERE Michèle. 


© Yugoslav sendikalar merkez kurulu'nun mektubu : 


Genel olarak göçmen işçilerin zorlaşan durumunun, özellikle en önce onlara dokunan bugünkü kriz durumunun, ulusal planda olduğu kadar ulusararası işbirliği çerçevesinde de, sendikaların gittikçe daha fazla önemle onların haklarını korumalarını gerektirdiği konusundaki görüşlerinize katılıyoruz. 

Fransa'daki yabancı işçilerin ve Yugoslav işçilerinin katılması ve katkıları sayesinde Dördüncü Konferansınız onların sorunlarının ortaya çıkarılması ve C.G.T.'nin eylemleri- nin güçlendirilmesi Konusunda yararlı katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Bu aynı zamanda her iki örgütümüzün de göçmen işçilerin durumunun iyileştirilmesi için verdikleri mücadelede iki yanlı ve çok yanlı işbirliğinin genişletilmesini de sağlayacaktır. 

Konfederasyon sekreteri 
Vidoje Mitrovic. 


(Photo M. LORRE) 


YUVARLAK MASA TOPLANTISI 


4. Ulusal Konferans'ın hazırlıkları çerçevesinde 15 Nisan 1976 
günü Paris'te Irkçılık konulu bur Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı. 
Toplantıya çok sayıda emekçi yanında C.G.T, Sekreterleri René Lomet ve Henri Krasucki, C.G.T. yürütme kurulu üyesi Marius Apostolo, INCA - C.G.T. yöneticisi Serge Cappé, kültür işlerinden sorumlu Marius Breton ve bilim adamları, hukukçular, doktorlar, iktisatçılar, yazarlar, toplumbilimciler vb. katıldılar. 


Giriş konuşmasında René Lomet hükümetle patronların, bunalımın faturasını genellikle bütün emekçilere ve özellikle de yabancı işçilere ödetmek istediklerini belirtti. 


Tartışmaları açış konuşmasında Marius Apostolo, iktidarın, yabancı işçilere Fransa'ya kaçak girmeleri konusunda göz yumduktan sonra, bunları kolayca başından defetmek için nasıl bir oturma ve çalışma kartları yönetmeliği hazırladığını anlatarak, bu siyasetin metin sanayi kuruluşlarının emrinde bir siyaset olduğunu özellikle 

elirtti. 


Tartışmaya katılanlar, toplum hayatının çeşitli kesimlerinde ırkçılık mekanizmasının nasıl çalıştığı konusunda çok sayıda önemli konuşmalar yaptılar. 


Şunu belirtmek gerekir ki toplantı boyunca emekçiler, militanlar, C.G.T. delegeleri, iktidarla patronların basın-yayın organilarıyla birlikte ırkçılık konusunu işlemekte nasıl işbirliği ettiklerini örnekler vererek açıkladılar. 


Kapanış konuşmasında Henri Krasucki şunları belirtti : 


x Son zamanlarda başbakanla işverenler birliği başkanının birbirleriyle uyuşan ve işsiz sayısıyla yabancı işçiler arasında bir bağ kurmaya yönelik konuşmaları önemli sonuçlar doğurabilir. Bu konuşmalar bilinçli bir davranışı dile getiriyorlar. 


Yabancı işçilerin yaptıkları işlerle fransız işsizlerinin nitelikleri arasında basit bir karşılaştırma böyle bir bağ kurmak -istemenin saçmalığını ortaya koymaya yeter. 


Hükümet ilgilileriyle patronların konuşmalarında güttükleri amaç siyasi bir amaçtır. 


Biz, hükümetle patronları, yabancı işçileri bölmek ve böylece kızgınlıklarını dertlerinin asıl sorumlularından başka yöne çekmek için ırkçılık olaylarını yönetmek ve kundaklamakla suçluyoruz. 


Hükümetle patronları Fransa'nın çıkarlarına ve onuruna zarar vermekle suçluyoruz. 


Yabancı işçileri Fransa'ya yüzbinlerle getirenler şimdi onları işsizliğin sorumlusu gibi göstermeye çalışıyorlar : 1930 yıllarında da böyle olmuştu. Bu davranış bizi şaşırtmıyor. 


Yabancı işçilere karşı başlayan kampanya ile işsizleri tembellikle suçlayan kampanya ve otuz yıllık bir geriye dönüşü ifade eden geçici kontratlar düzeni sosyal alanda tek ve aynı şey demektir. 

El emeğinin değerlendirilmesi konulu palavraların ardında, hem yabancı işçilere hem'de fransız işçilerine kötü çalışma ve yaşama şartları getirme amacı yatmaktadır. 


Fransız işçileriyle yabancı işçilerin ortak çıkarları bu örnekte de açıkça göze çarpmaktadır. 


ülkemizde çalışan bütün emekçileri kendi durumlarının nedenleri ve çönümleri konusunda yanılgılara düşmemeye, fransız ya da yabancı olsunlar, bütün kesimlerde çalışan emekçileri, gerçek çıkarları için verdikleri mücadeleyi amacından saptırmaya yönelik çabaları boşa çıkarmaya çağırıyoruz. 


Bu çağrıyı, hem kendi çıkarları, hem emekçilerin Uluslararası dayanışma ruhu, hem de Fransa'nın çıkarları adına yapıyoruz. » 


Sayfa 3 


C.G.T. Sekreteri René Lomet'nin 


sundugu raporun tahlili 


BUNALIM ÖLÇÜSÜNDE BİR SİYASET 


Yeni bir durum doğmakta. Emekçilerin savaş azmi daha da artıyor. 
Toplumu değiştirme isteği güçleniyor. Büyük mücadeleler gelişiyor. 
Güçlü eylemler, özellikle 1 Mayıs, 
6 Mayıs, 13 Mayıs eylemleri hazırlanmakta. 


Zorda kalan iktidar, mücadelenin bu yükselişini engellemeye çalışıyor. 


En adi lafazanlıktan, göz korkutma ve şiddete kadar bütün yolları pervasızca kullanıyor. 


Konuşmacı, sözün daha başında, Sonacotra fuayeleri militanlarının Fransa'dan  atılmalarına şiddetle karşı çıktığımızı ve bütün yabancı işçi kardeşlerimizle tamamen dayanışma halinde olduğumuzu bir daha belirtti. « Başladığımız direnişi geliştirmeye ve yoğunlaştır maya kararlıyız » dedi. 


Kapitalist toplum bunalım halinde : toplumsal bunalım, iktisadi bunalım, siyâsi bunalım. 


Bunu bizzat Giscard bile kabul etmek zorunda kaldı. Ama bunalımı olduğundan önemsiz gösterip endişeleri gidermeye, « bunalım Avrupa ve Dünya çapında bizde durum biraz daha iyi, öbürlerine göre... » gibi sözlerle sorumluluğu üstünden atmaya çalışıyor. iktidar bunalımın yükünü emekçilerin sırtına yüklemek için elinden geleni yapıyor. 


SATINALMA GüCü 


Konuşmacı raporunda önce satınalma gücünü azaltan girişimlerden sözeti. Fransız Çalışma Bakanlığı'nın bir incelemesi yabancı işçinin ortalama ücretinin fransızların ücretine göre “o 17,4 oranında düşük olduğunu gösteriyor. 


IŞSIZLIK 


iktidar ve patronlar sözbirliği halinde işsizlikten yabancı işçilerin sorumlu olduğu inancını yaymaya çabalıyor. 


Bu yolda kurdukları siyaset, doğrudan doğruya, yabancıları sınırdışı etme siyaseti : 


— Bugün, bunalımın tam örtasın- da, oturma iznini yenileyeceği sırada iş sahibi olacağından kim emin olabilir ? 


— Oturma ve çalişma izni olmayan yabancı işçi ise « kanunsuz » durumda sayılır ve her an sınırdışı edilebilir ! 


Bu pis işlerin görevlisi : PONIA-TOWSKI! Destekleyicisi ise: DI-JOUD ! 


Ama bu kampanyayı yürüten ikti- 


darın ve patronların hedefi. başka, 


Biz, hükümeti ve patronları, 


emekçileri bölmek ve onlara bunalımın esas sorumlularını unutturmak amacıyla yabancı düşmanlığı ve ırkçılık kampanyası açmakla suçluyoruz. 


Bu ülkenin emekçileri oyuna gelmeyecekler. 


FRANSIZLAR VE YABANCILAR, 
BÜTÜN BU TEŞEBBÜSLERİ BOŞA ÇIKARIP BİRLİK HALİNDE, OMUZ OMUZA MÜCADELE VERECEKLER. 
SOSYAL HAKLAR 


Raporun devamı yabancılara uygulanan kısıtlamalar konusunda : Sosyal haklar, iş kazaları (her beş yabancı işçiden biri iş kazasına uğramakta !), mesleki eğitim, okuma-yazma ve dil ögretimi, hükümetin kültür politikası... 


ÖZGÜRLÜKLER 


Yabancı işçilerin haklarına ve özgürlüklerine durmadan tecavüz ediliyor. Poniatowski, yüzünden yabancı olduğu anlaşılan insanlara karşi savaş açıyor. Gençler de, yabancılar da «yumruk harekâtları» na maruz kalıyor. 


Hükümetin kurduğu karşılama kurumları (bureau d'accueil) gerçek birer kontrol ve güdüm bürosu. 


Fas, Tunus, hatta Mali gibi ülkelerin konsoloslukları grev kırıcılığı yapıyorlar. Fas polisi ise mücadeleye katılan, ve özellikle C.G.T.ye üye olan Fasli işçilere karşı Fransa toprağında bile baskı yapiyor ve onları kovuşturuyor, 


Böyle olayların her ortaya çıkıs 


şında daha da sert tepki göstermeliyiz, 


Konuşmacı daha sonra; tehditlere, kıyımlara, baskılara, ailelerinin karşı karşıya kaldıkları tehlikelere rağmen, azimle ve büyük bir yiğitlik ve inatla savaşan C.G.T. 
militanı yabancı arkadaşlarımıza saygımızı belirtti, onlara teşekkür etti. 


YÜZKARASI IRKÇILIK 


Bütün bunlar yetmiyormuş gibi yabancı işçiler bir de ırkçılığa maruz kalıyor, gururları zedeleniyor. 


Arkadaşımız daha sonra hükümete şu soruyu yöneltti : 


Yabancı işçilerin ve ailelerinin güvenliğini gerçekten sağlamak 
için hangi tedbirleri aldınız? 1 
Temmuz 1972 tarihli ırkçılığa karşı 


Fransız ve yabancı isçiler birlik içinde 


kanuna saygı gösterilmesi için ne yapıyorsunuz ? 


NEREDEN VE KİMDEN GELİRSE GELSİN bütün ırkçı davranışlar acı- 


maksızın ortaya çıkarılmalı, bu 


türden her türlü teşebbüsün haket- 


“ tiği cevap örgütlü biçimde hazır- 


lanmalıdır. 


Bir adalet meselesi, bir gurur 


“meselesidir bu ! 


Ama herşeyden önce de bir sınıf meselesidir ! 


Yetsin bu yüzkarası irkçılık ! 


İşte, GISCARD - CHIRAC - DI-JOUD - CEYRAC politikasının her konudaki suçluluğunu gösteren durum! Bu mu Bay Dijoud'nun 
« cömert » dediği politika ? 


Raporun bundan sonraki bölümü Avrupa'da işçi göçü konusunda. 
Konuşmacı, C.G.T. ile Fransa'da yurttaşları bulunan ülkelerin sendika konfederasyonları arasındaki iyi ilişkilerden duyulan mutluluğu belirtti. 


Il — EMEKÇİLER BUNALIMIN 
YÜKÜNÜ TAŞIMAYI 
REDDEDİYOR 


Konuşmanın ikinci bölümünde, emekçilerin bunalımın yükünü taşımayı reddettikleri gösterildi. Bu son dönemin özelliğinin, yabancı işçilerin yoğun bir şekilde mücadeleye katılması olduğu belirtildi. 


Sonra raporda, bu savaşlar sayesinde elde edilen başarıların kısa bir bilançosu yapıldı. Yabancı işçilerin de, Fransız arkadaşları gibi, durumlarını kökten düzeltebilecek Sol'un Ortak Hükümet Programı'nın zaferi yolunda mücadele ettikleri gösterildi. 


lli — DAHA BAŞARILI 
BIR ÇALIŞMA İÇİN : 
BİRKAÇ DÜŞÜNCE 
VE 8 ÖNERİ 


Yabancı işçiler arasındaki çalışmamızı geliştirmek, bütün- örgütlerimizin, bütün militanlarımızın sorunu olmalı. 


Duygusal nedenler, duyduğumuz yakınlık yüzünden değil. Hayır! 
Bizim işimiz yabancılara Kızılay yardımı yapmak değil. Biz, Fransız ve yabancı işçiler olarak, ayni sınıfın insanları olarak, aynı sömürüye karşı birlikte mücadele ediyoruz. 


Işte bu yüzden C.G.T. yabancı emekçiler arasında çalışmaya her zaman büyük bir önem verdi. 


Bu çalışmayı azmindeyiz. 


yoğunlaştırmak 


1. Özel, aynı talepleri, eylemin bütünüyle kaynaştırmak. - Konuşmacı burada genel talepleri hatırlattıktan sonra devam etti. 


Bugün kesin şeklini vereceğimiz « Hak Talepleri Belgesi », C.G.T.'nin 


genel talep programını tamamlayacak. 


Ama bu kadarı yetmez. Mücadeleyi örgütlemek gerek. 


Dilekçeden greve kadar her mücadele imkânında yabancı işçilerin taleplerini de hesaba katıyor muyuz? Bütün bu girişimlere onların da katılması için gerekeni yapıyor muyuz ? 


Bu konuda yardımcı olmak üzere, konferansımız vesilesiyle, bugüne kadar kazanılmış bütün hakları içeren bir « yabancı işçiler için eylem rehberi » yayınladığımız için sevinçliyiz, Bu rehber çalışmamızda değerli bir araç olacak. 


2. KONUT SORUNUYLA İLGİLİ 
GENİŞ BİR KAMPANYA AÇMAK. Bu sorun Poniatowski'nin fuaye militanlarına karşı faşist yöntemler 


ÇABAMIZI GELİŞTİRMEK 
İÇİN : 8 ÖNERİ 


uygulamasıyla büsbütün bir önem kazanmıştır. 


canalicı 


Kampanyamız birkaç yönde gelişmelidir : 


— PATRONLAR işçilerine insanca konutlar vermelidir. « Algeco » tipi ve benzeri barakalar artık yeter. 


— HÜKÜMET de , gerekli maddi desteği sağlamalıdır.. Bu konuda ihtiyaç büyük. 


— Kampanyamızı bir de, önce yola gelip anlaşmayı kabuleder gözüken, ama sonra da yabancı emekçilerin haklı taleplerini yerine getirmeye yanaşmayan Sonâcotra'ya yöneltmeliyiz. 


3. ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERE GÖRE ÖZEL EYLEMLER. Portekizli işçiler için Kasım 1975'te, Cezayirliler için Aralık 1975'te ve Fas'lı işçiler için 16 Nisan'da inceleme ve çalışma günleri düzenledik. Şimdiki tasarılarımız : Senegalli işçiler ulusal federasyonu'nun da katılmasıyla mayıs ortasında Senegal'li işçilerle bir dizi toplantı, — sonra 
52 Mayıs'ta İtalyan işçilerin sorunlarıyla ilgili bir inceleme ve 


çalışma günü, — sonra, 6 Haziran'da |.N.C.A.'yı gezme-inceleme günü — ve Ekim ayında ise Tür- 


kiye'li işçilerin sorunlarıyla ilgili bir çalışma-inceleme günü. Ayrıca, ispanyol işçilerle, belki de bölgeler seviyesinde yapılacak eylemler düşünüyoruz. 


4. ÜCRETSIZ İZİNLER. Başbakanla işverenler Birliği başkanı'na konferans sonuçları bildirilerek, yıllık izinlerini kullanırlarken ülkelerine dönen işçilere ücretsiz izinler sağlanması istenecek. 


5. C.GJT.'NIN ÜYE SAYISINI 


ARTTIRMA. C.GT.'ye 3 


milyon üyenin kayıtlı olması için mücadeleye faal olarak katılmalı. 
Elimizde olan sevindirici bilanço, daha şimdiden, yabancı işçilerin bu 


mücadelede gösteriyor. 


6. ÇOK SAYIDA YABANCI MİLİ-TANI iLERİ DÜZEYDE GÖREVLERE HAZIRLAMAK Bu altıncı önerimiz yanda — hem yönetimlerimizde sorumlu militanlarla — hem de fransiz ve yabancı militanlardan oluşan çalışma- komisyonlarlyla donatılmak. 


7. 50 «UNION LOCALE», 30 
« UNION SYNDICALE» VE 50 
BÜYÜK İŞYERİNDE İNCELEME-ÇALIŞMA GÜNLERİ. Yedinci önerimizin amacı ise, konferansımızın çalışmalarını ve kararlarını tabana, işçilerin yanıbaşına sunmak üzere, 
zu yılın sonuna kadar, 50 U.L., 30 
« Union Syndicale » ve 50 büyük işyerinde, konfederasyon, federasyon, bölge ve UL. sorumlularının yönetceği çalışma günleri (veya yarımgünleri) düzenlemek. 


8. ANADİL GAZETELERİMİZ. 6 
dilde gazete yayınlıyoruz. Bu gazetelerin hizmeti çok büyük. Bunlar bazan C.G.T. ile yabancı emekçiler arasında ilk bağ, hatta bazen de tek bağ oluyor. Bu emekçi arkadaşlara yardım etmemizde, onlari savunmamızda, C.G.T. saflarında örgütlenmemizde gazetlerin bize değerli bir yardımı oluyor. Tabii ki çok daha iyi kılınmaları mümkün da, azimliyiz. 


1977'de gazetelerin fiyatının 1 
Frank olmasını öneriyoruz. İlk denemeyi, mayıs ayında, konferans özel sayısıyla yapmak istiyoruz. 

Bu kitle satışından sonra, izin dönüşünde, deneyi iki. bölgede sürdürmeyi düşünüyoruz. 


Cevap vermemiz gereken çok soru var, daha çözeceğimiz çok mesele var, dedi René Lomet. Ve şöyle bağladı : 


Ama güven doluyuz : 

— Gücümüze, aynı mücadelede birlik olan fransız ve yabancı işçilerine, işçi Sınıfının gücüne güveniyoruz ; 


saflarını aldıklarını 


— karşı durulmaz bir hak ve talep hareketi geliştirerek - hemen - yeni başarılar kazanabileceğimize güveniyoruz ; 

— Uğrunda mücadele ettiğimiz demokratik o değişimleri, o Sol'un Ortak Hükümet Prögrami'nın zaferini yakın bir gelecekte kazanacağımızı biliyor ve buna güveniyoruz. 

Yaşasın fransız ve yabancı işçi» ler arasındaki sınıf dayanışması | 

YAŞASIN C.G.T. ! 
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© TÜRKİYE DİL 
GRUBU'NDAN OKAN 


Dil grubumuz 1972 yılında C.G.T? 
nin üç militanı tarafından .kuruldu. 
žok kısa zamanda C.G.T.; çeşitli esimlerdeki Türkiye'liler arasında büyükönem kazandı. Permanans' arımıza yalnızca Paris'ten değil, Paris bölgesinden ve Amiens, Chartres, Creil gibi yakın kentlerden de gelmeye başladılar. 

Haklarını öğrenmeye ve onları savunmaya geliyorlardı. 


Çalışmalarımızın bir amacı da militan yetiştirmekti. Bugün Paris dil grubu'nda 15 militan var. Gerçekte, dil grubunun yetiştirdiği militan sayısı daha kabarık. 


Bugün Paris bölgesinde Türkiye' liler arasında, işyerlerinde, fuaye' lerde sendika çalışmalarına hız veren 


Paris dil grubudur. C.G.T.'li 10 
Türkiye'li militan için bir temel sendika eğitimi gerçekleştirdik. 


Ikinci bir eğitim dönemi hazırlıyoruz şu sıralarda. 


Sendika mücadelemizi 
Türkiye'li işçiler arasında tüğümüz sanılmasın. 


yalnızca yürüt- 


Biz C.G.T.'nin mücadelesini yürütüyoruz. (78) bölgesinde oturan ve çalışan Türkiye'li bir arkadaşımız, Cezayirli ve Portekiz'li işçilerle 


birlikte işyerinde bir sendika örgütü kurulması yönünde önemli görevler yüklendi. Bir başka arkadaşımız, kendisinden başka hiçbir Türkiye’ 


linin bulunmadığı bir işyerinde işçi temsilcisidir. 

Çalışmalarımızda dil gruplarının imkânlarını ve anadil gazetelerini kullanırsak C.G.T. daha güçlü olacaktır. Yabancı ve fransız işçiler daha güçlü bir sesle bunalımın faturasını ödemek istemediklerini bağırabileceklerdir. 


Sayfa 6 


© DİL VE KÜLTÜR 


Madenlerde ©, A. S, Marise Abbruzzetti: Akdeniz dillerine karşı (Ispanyol, Italyan, Portekiz, Arap, Slav) hükümet bilinçli bir biçimde ırkçıık kampanyası gütmektedir. Bu da, Fransa'da dil ögreniminde «soylu» diye tanımlanan İngilizce ve Almanca gibi diller zayıflamaya yüz tuttu denilerek açıklanmaktadır. 


Örneğin, Italya'dan sözedecek olursam, (aynı benzerlikleri öbür diller arasında da bulabiliriz), 46 bölgede Italyanca birinci yabancı dil olarak öğretilmemekte, 17 bölgede ise hiç öğretime alınmamaktadır. 


Üniversitelerimizde öbür « azınlık » âilleri bir yana, Italyanca ve Ispanyolca dillerini seçmemeleri için öğrencilerin ve velilerinin gözleri sürekli bir biçimde korkutulmakta, cesaretleri kırılmaktadır. 


Genç, yüksek öğrenim görmüş, asaleten tayin edilmiş öğretim üyeleri Italyanca öğretmekten resmi olarak vazgeçmek zorunluğunda ka- 


up, eğer fransızca öğretmektedirler, 


açık kadro bulurlarsa 


Söz konusu olan, bir dili bir başkasıyla kıyaslamak değil, çocuktarımıza kendi ülkelerinin olduğu kadar öbür ülkelerin de dillerini öğrenerek, evrensel kültüre hakları olduğunu belirtmektir. 


Bu Fransızların da yararınadır; çünkü öbür ülkeleri tanımak, bilmek bir zenginliktir. öte yandan da yabancı gelenekleri, kültürleri tanıyakorumak da yabancı ülke çocuklarak, kendi kültür ve geleneklerini rının yararınadır. 


© KONUT VE ÖZGÜRLÜK 


RENAULT CLEON'DAN MORIN : Rouen'da bir fuayede oturmakta olan Senegal'li ve Moritanya'lı işçiler altı aydır daha iyi konut ve yerleşme şartlarına sahip olabilmek Için mücadele etmektedirler. İstedikleri, merdivenlerin ve odaların daha iyi aydınlatılması, sayıları -zaten az olan ve çalışmayan duşların herkese yetecek sayıda çoğaltılması, kapanmayan kapı ve pencerelerin onarılmasıdır. 


Yukarıdaki kötü şartlara rağmen, yatak başına ayda 250 Frank kira ödenmektedir ve her odada üç yatak bulunmaktadır. Böylelikle 2 m. X 2,5 m.'lik bir odanın aylık kirası 750 Frank'a gelmektedir. 


Mücadelerini sürdüren işçiler üzerinde, işletmeci ve Rouen'daki Senegal konsolosu tarafından çeşitli baskılar yapılmış ve Dijoud'nun ziyareti ve 
verdiği sözlerden sonra, 12 işçi 22 
Nisan 1976 günü Rouen'da mahkemeye verilmiştir. 


Cleon'da, Renault kurumunda işçi olan bu arkadaşlarımız için, örgütümüz imza toplama kampanyası açmış ve adliye sarayı önünde gösteri yürüyüşü düzenlenmiştir. á 


Duruşma gününde yapılmamış, 20 
Mayıs'a atılmıştır. Mahkeme başkanı salonu boşaltmak isteyince, « ırkçılığa geçit yok » diyerek salondan ayrılınır. 
Bu olay bizzat Lecanuet'nin (Adalet Bakanı) kentinde geçmektedir ki bu zat C.G.T. İl Birliğine 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için yer vermemiş, buna karşılık faşist bir örgüt olan « Gençlik Cephesi »ne bir toplantı için hemen salon ayırmıştır. 


işte Lecanuet, Poniatowski ve Giscard'ın adaleti. 


Bir « sınıf » adaletidir bu. 


© KADINLAR DA... 


Matilde, Paris Ticaret iş Kolu Ispanyol temsilcisi : 


Bu kolda da yabancı işçilere karşi uygulanan ayrılıkçı davranışlar yaygındır. Güç işler temizlik işleri, düşük ücretler hep yabancı işçilere lâyık. 


Hükümet nasıl bir ayrılıkçılık güdüyor ? Herhangi bir kadın gibi kadın 


olan, herhangi bir anne gibi anne olan ve fransız annelerinin haklarına sahip 


olmaları gereken kadınlara ücretsiz kartları vermek istemeyerek. 


Çoğunluğu ev hizmetlerinde çalışan İspanyol kadın işçilerinin çalışma kanunu kapsamı içine alınmalarını, götürü ücret düzeninin kaldırılmasını ve Sosyal Sigorta Kurumu'na gerçek ücretin bildirilmesini istiyoruz. Hastalık halinde iş güvenliği ve gündelik tazminatların ödenmesini istiyoruz. Haftada 
40 saatlik çalışma öngören yasanın 
uygulanmasını İstiyoruz, 


Bu meslek, arkadaşlarımızca yürütülen mücadeleye rağmen, öbür işkollarına göre, Bölge Temsilciliği (U.D.) 
Genel Sekreterimizin de belirttiği, gibi, üvey evlat muamelesi görmektedir. 


© TEMİZLİK İŞÇİLERİ 


RANOUTE SEYDAN, PARİS TEMİZLİK İŞÇİLERİ SENDİKASI : Seydan, konferansa, şu anda “b 70,1 yabancı olan 


(Devami sayfa 7'de) 


temizlik işçilerinin kardeşçe selamlarını iletti. 

« Uzun zamandan beri, biz Senegal'liler, öbür yabancı militanların da yaptıkları gibi, bütün işçileri, tüm hak taleplerinin gerçekten gözönüne alımdığı G.G.T.'ye üye olmaya çağırıyoruz ». 

« İki yıl önce, Paris Temizlik İşçileri Sendikasının bir toplantısında bir. yabanci işçi şunları söylüyordu: « Sendikalı olmak yabancı işçiler ve ailelerinin karşılaştıkları genel sorunlar açısından iki misli yararlıdır ». 

Çalışma hayatının güçlükleri göstermiştir ki, C.G.T. gibi bir sendika örgütünün yardım ve desteği yabancı işçiler için hayatidir. Onlar yaşadıkları korkunç koşullara ancak ve ancak C.G.T. içinde göğüs gerebilirler. - 

Sendikamız genel yönetim kurulunda 
19 yabancı, yürütme kurulunda 5 yabancı, sekreterlikte de 3 yabanci işçi vardır. Bir yabancılar komisyonu kurulmuştur. Bu çalışma biçimi birçok 


özel hakkın kazanılmasında etkili olmuştur. Çalışmamız sürecektir. 


Sendikamız, geniş yabancı işçi kitlelerinin her türlü eyleme katılmalarından mutluluk duymaktadır. 


© GÜÇLENDİRME 


BERNOCOLLA (Firminy, Loire) : Yenmek istiyorsak, C.G.T.'yi güçlendirmek bir zorunluluktur. C.G.T.'nin etkinliği, yönlendirmesi iyi değerlenâirilmelidir. Gençler, kadınlar, yabancı işçiler menfaatlerinin nerede olduğunu daha iyi anlamak, sendika hareketinde üzerlerine düşen sorumlulukları yüklenmek için C.G.T.'ye üye oluyorlar. 


Iki örnek 


© Jürine fonderie işletmesi: Ça- 


hşanların % -95'i yabancı işçidir (Italyan, Portekizli, Cezayirli). Bir 


hafta süren bilgilendirme, açıklama kampanyası, « sendika üye kartı als ma kampanyası» sonucu 57 yeni üye kaydedilmiştir ve bu güçlendirme eylemi sürdürülecektir, 


© G.F.C, inşaat işletmesi : « Bourse du Travail > da, çalışanlar toplan“ tısı yapılmıştır. (% 100 yabancı işçi), Sözleşmeli ücretler hiç uygulanmga maktadır. Yerel sendika örgütünde (U.L.) yasal eyleme geçilmiş vâ 1.500.— F/a kadar olan ücretler üze rinde yeniden hatırlatma yapılmıştır. 
Sonuç? İşyerinde sendika örgütü kuruldu. Seçim günü «sarı» sendi« kadan bir sendikalı, eylemi doğru yoldan saptırmaya çalışarak, işi bal talamaya, çalışanları korkutmaya kadar vardırmışsa da, hiçbir şeyi değiştirememiş, sonuçta C.G.T. aday ları 23 oy, bağımsız adaysa, o da kendi oyuyla, bir tek oy almışlardır. 
23 yeni üye kazanılmıştır. 


1936-1976 KIRK YILLIK MiLiTAN HAYATI KONFERENSA KATILAN EN ESKi 


C. G. T. ' LiYi 


«5 Ocak 1933'te, 30 yaşında, ikinci kere Fransa'ya ayak bastım. Beni buraya, birçok Cezayirli kardeşlerim gibi, sömürgecilik attı. İktisadi bunalım sürüp gidiyor. Iş bulmakta güçlük çekiyorum. 


Sonunda bir yurttaşımın yardımıyla Clichy'deki Telefon Kurumu'na girebiliyorum : saat ücretim 1,90 Frank ». 


Arkadaşımız Yukana'nın öyküsü işte 


böyle başlıyor. « Mücadeleye o zaman katılıyormuydünuz » ‘sorusuna şu cevabı veriyor : 


« Hayır, G.GİT.'nin adını duymamıştım, militan olmak da kolay iş değildi: iş sırasında arkadaşlarla konuşmak yasak, propaganda yapmak, bildiri dağıtmak, hepsi yasaktı. 


6 Şubat 1934'te birçok arkadaşla 
Concorde alanında faşizme karşı bir gösteriye gittik ; benim Fransa'da 


katıldığım ilk gösteri budur. 


Haziran 1936'da « Halk Cephesi», grevler, direnişlerle Fransız işçi sınıfının kavgacılığını takdir ettim. Hemen anladım ki işçi sınıfı birlik olunca sayısız haklar koparabilir patronlardan. 


O sırada da iş arkadaşlarım işçi temsilciliği seçimlerinde aday olmamı istediler. Kabul ettim. Fakat Fransızca'yı çok az okuyup yazabiliyordum. 
Antoine adında bir arkadaşımın şu sözlerini hiç bir zaman unutamam: «Endişe etme Muhammed, ileride C.G.T.'nin iyi bir militanı olacaksın ». Gerçekten de, zamanla görevimi öğrendim. Ucretlerde zamlar kopardık (saat ücretim 4,50 Frank'a kadar çıktı), yıllık ücretli izin, sendikalaşabilme ve işçi temsilcisi olabilme haklarını bir bir elde ettik. 


TANITIYORUZ 


O anda, Haziran üye oldum ve nsafsızca sömürülen Cezayirli kardeşlerimi korumak için 


etkin bir militanlığın gerekli olduğunu anladım ». 


1936'da C.GT.'ye 


Yukana 1936'da askere alındı, savaş sırasında Maginot hattı üstünde büyük çöküntüye kadar savaştı. 


1940'ta yenideh Clichy'ye eski işine döndü, sonra maden sanayiinde çalıştı. 
Ancak 1943'te fransız polisinden ve işgalci almanlardan kaçmak zorunda kalarak düşmana karşı savaşan yurtseverlere katılmak için dağa çıktı. Sonra 1944'te « Direniş Örgütü »ne katıldı. 


« Kurtuluşla birlikte, Ocak 1945'te Sendikalar Birliği çerçevesinde Kuzey Afrika Komisyonu'nun kuruluşuna katıldım. Arkadaşımız Ait Abdülmelik de bu komisyonda görev almıştı ». 


Arkadaşımız, sonra, kendisine verilen sorumluluklardan kısaca söz ediyor. 
1947'de Clichy Belediye Meclisi seçimlerine, 1936'da üyesi olduğu Komünist Partisi adayı olarak katıldığını ve belediye meclisi üyesi seçildiğini hatırlatiyor. 1 Şubat 1948'de de işçiler ve C.GT. kendisine Sendikalar Birliği'nde sorumluluk veriyorlar. 1951'de Kimya 


Sanayii Sendikası sekreteri oluyor ve az sonra Hakem Kurulunda kimya işçi lerinin temsilcisi seçiliyor. 


1962'de Sosyal Sigorta seçimlerinde Hastalık Sigortası kasasına yönetici seçiliyor. 


Haziran 1968'den beri de emekli olmasına rağmen kavgayı bırakmış değil. Bugün irtibat komitelerinde temsilcidir ve 1960'tan bu yana Sosyal Sigorta konusunda sürdürdüğü bu hakkı koruma görevini onursal yönetici olarak yapmaktadır. 


« En eski Cezayirli üye » olarak 40 
yıldan beri C.G.T. içinde militanlığını sürdüren arkadaşımız şunları - belirtiyor : 


« Evet, ben herşeyi fransız işçi sınifina ve büyük C.G.T.'mizin militanlarına borçluyum. Kardeşlerimin haklarını korumak için beni yetiştiren onlara teşekkür etmek istiyorum. Yapılması gerekenin azamisini yaptığımı söylemek istemem ama sanırım ki, görevimi dürüst bir şekilde yaptım, yapıyorum hâlâ; bundan da gurur duyuyorum. 
Cezayirli kardeşlerime ve bu yoldan da Fransa'daki kardeşlerime yardımcı olmaktan gurur duyduğum gibi ». 


Birkaç satıra sığmayacak 40 yıllık yoğun militanlık hayatını bitirirken, biz de, C.G.T. olarak, arkadaşımız( kardeşimiz Muhammed Yukana gibi bir militanın varlığından gurur düyduğumuzu bildiriyoruz. 


Sayfa 7 


KAPANIŞ KONUŞMASI 


René BUHL 
C.G.T. Sekreteri 


Bu 4. Ulusal Konferans'ın sonuçlarını açıklamak C.G.T. sekreteri René Buhl'e düşüyordu. 


Aşağıda bu konuşmanın temel noktalarını bulacaksınız: «Bu toplantıda çıkarılan bilanço, 
kanımca birkaç yıldır ve özellikle 1972 
kasım'ındaki üçüncü  toplantımızdan beri, yabancı işçilere yönelik çalışmamızda kaydettiğimiz o ilerlemeyi değerlendirmemizi sağlayacaktır.. 


Bu toplantıda, şu son sıralardaki akılalmaz ülke dışına çıkarmaların (expulsion) doğurduğu heyecan ve öfke şiddetle dile getirildi. 
Bu olaylar, hep'birlikte karşı çıkmazsak, çok ağır sonuçlar doğürabilecek bir sürecin başlangıç noktası olabilir. 


Tek bir gün geçmiyor ki yabancı işçiler suçlanmasın ; kabul edemeyiz bunu. 


Bu alçakça girişime katılan Dijoud'nun şü son demecini de kabul edemeyiz: « Yabancı işçi Fransa'da evinde sayılır, ama sorumsuzca kaynaşmalara katılmamalı... » 


Aynı gün, Poniatowski kalktı. sendikaları ve özellikle C.G.T.'yi siyasal baltalamalar yürütmekle suçlayıverdi. 


C.G.T. bütün mücadeleci güçleriyle, omuz omuza vermiş yerli ve yabancı emekçilerle birlikte, her bir yerde set çekmelidir baskılara karşı ; bir duvar örmelidir. Bu duvar, ne kargaşalık içinde bir kaynaşma, ne kızıştırıcılık, ne de devrimci laf ebeliğidir.. 
Başarı sayıca güçlülüğümüze ve soğukkanlılığımıza bağlıdır ! » 


Irkçı ve yabancı düşmanı akımları besleyip destekleyen iktidarın ve patronların temsilcilerinin maskelerini düşürdükten sonra René Buhl şunları belirtti : 


« Mücadelemiz dolayısıyla genişlemeli ve olayların ağırlığı ölçüsünde boyutlar almalı. 
Konfederasyon, işte bu anlayış içinde, somut kararlara varmıştır. » 


Hak talepleri konusunda René Buh! iki nokta üzerinde durdu : 


iş kazaları ve el emeğinin yeniden değerlendirilmesi : 


« Patronların ve hükümetin, sağlık koşulları ve iş güvenliği konusundaki boşvermişliklerinin, ilgisizliklerinin yabancı işçiler açısından doğurduğu ağır sonuçlar üzerinde uzun uzadıya durmak istemiyorum burada. Müdahalelerimizle suçluları açıkça gözler önüne serdik. Yalnız, C.GT.'nin, bu konudaki eylemini daha da genişletmeyi ve bunu, GC.F.D.T.li arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz mücadelenin temel hedeflerinden biri haline getirmeyi kararlaştırdığını belirtmek istiyorum. » 


El emeği ve sözde yeniden değerlendirilmesine gelince, bunun arkasında bir aldatmadan öte, yabancı işçileri sınır dışı etme siyasetinin bir manevrasını aramak gerek : 


— söz konusu olan, şimdi yabancıların çalıştığı, eziyetli ve az ücretli işleri fransız emekçilerine kabul ettirmeye çalışmak. 


— söz konusu olan, dolayısıyla, işsizliğe 


karşı bir mücadele çaresi olduğunu iddia ederek, yabancı işçileri tasfiye etmek. 


TÜRK İŞÇİLERİ 


— ama, bunun dışında, kitle halinde sınırdışı etme tehditleri, emperyalizme karşı bir siyaset sürdüren gelişmekte olan ülkeler hükümetleri üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılabilir. 


Sendika çalışmalarının etkililiği konusunda, Buhl'ün dedikleri şöyle : 


« Etkililik kitle çalışması ve eylemin sorumlulukla örgütlenmesidir, etkililik. goşist kümelerin yürüttüğü laf kalpazanlığının ve kargaşanın tam karşıtıdır. » 


Örgütlerin somut çalışmaları çerçevesi içinde Buhl, özellikle C.G.T.'nin güçlenmesi sorununa ve bu konudaki mücadelenin önemine değindi. 

Yabancı işçilerin sendika eğitiminde bütün sorumluluk düzeylerinde yer almaları sorununa gelince, « bütün çabalara rağmen, gerçekleştirilebilenlerin ihtiyaçlar oranında olmadiği » nı belirtti 


Ren& Buhl konuşmasını, solun ortak pro- 


Fransa'da gerçekleşecek temel değişiklikler yabancı işçileri de ilgilendirir 


gramıyla ilgili olarak, yabancı işçilerin de Fransa'daki köklü değişikliklerden etkileneceklerini anlatarak “bitirdi. 


«1 Mayıs gösterileri bu umudu dile getirecektir, yerli ve yabancı işçiler birarada, özgürlük, toplumsal ilerleme ve uluslararası daynışma sloganlarını (o haykıracaklardır » (büyük gösteriler doğrulamıştır bunu). 


Ve 4. Ulusal Konferans'ın çalışmaları « Enternasyonal » marşı söylenerek kapatıldı. 


» 
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FRANSIZ 
VE YABANCI İŞÇİLERE 


Toplantı temsilcileri bir çağrıda bulundular, temel noktalarını aşağıda yayınlıyoruz : 


FRANSIZ VE YABANCI IŞÇILER, 


Hepimize iş sağlanması mümkün ama siyaseti derinlemesine değiştirmek, satnalma gücümüzü arttırmak, ücretleri hayat pahalılığının yükselişine göre ayarlamak, iş süresini ücretlerden kaybetmeden kısaltmak, uygun aylıklarla emeklilik yaşını öne almak, herkesin yararlanacağı konutlar kurmak, meslek eğitimi merkezlerini, toplumsal hizmetleri geliştirmek gerek. 


Işte bu yüzden, C.G.T nin desteklediği solun ortak programının zafere ulaşması bütün yabancı ve fransız işçilerinin yararınadır. Hangi milliyetten olursak olalım, birliği güçlendirmeliyiz, elde ettiğimiz sonuçları sağlamlaştırmak ve genişletmek ve bütün emekçilerin ortak hak taleplerini ve özellikle yabancı işçilerinkilerini başarıya ulaştırmak için. 


Hep birlikte, yabancı ve fransız işçilerin hak eşitliği üzerine kurulu toplumsal ve demokratik nitelikte bir yasanın benimsenmesiyle somutlaşan yeni bir yabancı işçiler siyasetinin yürütülmesini istiyoruz. 


Fransız işçi sınıfının köklü bir sınıf ve uluslararası dayanışma geleneği vardır. 
Yabancı işçilerin hakları, gururları ve özgürlükleri uğruna mücadelelerini her Zaman desteklemiştir. Ayrıca, ortak mücadelelerde de, çıkarlarının beraberliğinden kaynaklanan karşılıklı bir destekleme örne- gi vermişlerdir. 


Fransız işçi sınıfı, halkların özgürlükve bağımsızlık uğruna, sömürgeciliğe ve yenisömürgeciliğe karşı mücadeleleriyle her zaman etkin bir dayanışma içinde bulunmuştur. 


Bu şanlı gelenekten “kopmayan fransız emekçileri, yabancı kardeşleriyle kendilerini o birbirlerine düşürme girişimlerini, kimden gelirse gelsin, mahküm edeceklerdir. 


C.G.T.'nin her türlü ayrılıkçılığa, ırkçılğa ve yabancı düşmanlığına karşı ; ortak sömürücülerinin amaçlarını suya düşürmeyi hedef alarak kardeşlik bağlarını sıkılaştırmak ve bütün emekçilerin şu andaxi ve gelecekteki çıkarlarını savunmak için mücadele çağrısını birlikte cevaplandıracaklardır. 


4. Konferans (o temsilcileri, (o çalışmalar boyunca belirlenen eylem hedeflerini ve özellikle konut sorunları üzerine bir ulusal kampanya açma hedefini benimserler... 


Işçi sımfı mücadelelerine kitle halinde katılan ve C.G.T.'ye önemli sayıda üye olan yabancı işçileri kutlarlar, 


Yeni ve daha önemli başarılar için, YAŞASIN YABANCI VE FRASIZ 1IŞÇI-LERIN BIRLIĞI VE ORTAK EYLEMİ! 
YAŞASIN ULUSLARARASI IŞÇI DA-YANIŞMASI ! 

IRKÇILIĞA GEÇIT VERMEYECEĞİZ ! 


Paris, 30 Nisan 1976. 


palm 


